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Volkslied 'Eregem'
Een ode van Frans De Schrijver aan zijn geboortedorp

Waar dat onder lage en scheve kornissen
Nog 'ne laten dronkaard op 't gemakske staat te pissen
Twee drie vier vijf cafés
De voetbal en de kaatsers
'n Duivenbond en 't stamcafé de Lustige Belotters.
De kerk staat hier nog 't halven en 
onder 't haantje van den toren
Wordt er hier nog vriendschap in simpelheid geboren
Waar dat 't land nog ademt van de zomer in april
Staat de wereld god zij dank toch soms nog even stil.

Refrein:
Eregem, Eregem
Wat benne 'k ik content da'k een stukske van u ben
Eregem, Eregem
Mijn ziel, mijn adem en mijn stem.

Als 't bamist in november en de smoor hangt te dromen
Gaan we naar 't konseir van Eikels worden Bomen
We lachten ons een kriek en de zaal is veel te klein
Als we ons herkennen in de mensen op de scène.
W' hebben nu precies wel gene schrik van 't werken
Maar gaan toch liever uit met Antonius en zijn verken
De Klepkes spelen "Streep" ter ere van God
Ter schande van de paster en de rest van 't kwezelkot.

Refrein

Ge moet "aldaar niet gaan want aldaar zal water staan",
Maar daar groeien toch sprotjes dat honderd jaar bestaan
W' hebben wel geen vaart maar w' hebben wel 'ne molen
Twee schipperkes en ook een "miss" om er te stelen.
Mijn dorpke zo geslibberd uit de handen van Ons Heer
Vergeten nee dat doe ik u nooit of nooit niet meer
Kom ik op de vreemde, zie ik een hoedje van papier:
Een, twee, drie, vier, Eregem is hier.

Refrein



Voorwoord

Beste Iddergemnaar

'Sint-Antonius en zijn varken'… Voor sommigen onder jullie is deze heilige
misschien totaal onbekend, voor anderen is hij een stuk nostalgie naar een
dorpsfeest van weleer.

De laatste editie van de Iddergemse Sint-Antoniuskermis moet intussen
dateren van eind de jaren tachtig. Deze werd traditioneel gehouden op de
eerste zondag het dichtst bij het naamfeest van Sint-Antonius, op 17 janu-
ari, op het dorpsplein van Iddergem. Na de hoogmis werd, in de schaduw
van de Sint-Amanduskerk, een varkenskop met de nodige luister per opbod
verkocht. Bij wat gerstenat en 'nen goeien druppel' met een hapje kop en
pensen werd er gelachen en gedanst op volksmuziek en wensten de
Iddergemnaars elkaar een gelukkig jaar.

In 2012 knopen we terug aan bij deze oude traditie. Onze gemeentelijke
Cultuurdienst, de commissie Patrimonium en de Heemkundige Kring
Iddergem vonden dit stukje folkloristisch erfgoed te waardevol om verloren
te laten gaan. Met dit volksfeest willen we het dorpsgevoel in onze kleinste
deelgemeente terug aanwakkeren en haar identiteit versterken. Op zondag
22 januari 2012 kan u het allemaal zelf komen (her)ontdekken. Die dag
organiseren we vanaf 10.30 uur opnieuw de Sint-Antoniuskermis en
varkenskopverkoop. De opbrengst gaat naar vzw Schoonderhage die recent
een nieuw dagcentrum voor mentaal-gehandicapten opende in de
Kloosterstraat.

Ik bedank nog graag pastoor Van der Hauwert en de uitbaters van onze
dorpscafés die bereid werden gevonden om in hun herberg een tentoon-
stelling te wijden aan Sint-Antonius. Ook een woord van dank aan onze
beenhouwers die gratis kop en pensen voorzien en aan onze lokale
bieruitzetter die instaat voor jeneversponsoring. Ook Emile Meyermans wil
ik bedanken voor de prachtige foto's van de kunstwerken over Sint-
Antonius in de kerk. 

In deze brochure leest u meer over de verering van Sint-Antonius in
Iddergem, het interieur van de Sint-Amanduskerk, het volksfeest en de
bijhorende varkenskopverkoop… Veel leesplezier!

Jan De Nul
Schepen voor Cultuur en Patrimonium
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Houten beeld uit de kerk



Antonius werd geboren in het jaar 251 als
kind van rijke ouders in de Egyptische plaats
Koma. Toen hij 20 jaar was, stierven zijn
ouders. Daarop gaf Antonius al zijn
bezittingen aan de armen en trok hij zich in
eenzaamheid terug. Volgens de overlevering
kwam dit na het horen van een vers uit het
evangelie van Mattheus: "Als je volmaakt wil
zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je
bezit en geef de opbrengst aan de armen,
dan zul je een schat in de hemel bezitten.
Kom daarna terug en volg mij." (Mt. 19, 21).
Antonius was zo gegrepen door die tekst, dat
hij hem letterlijk in praktijk bracht. 

Eerst bezocht hij tal van kluizenaars en
leerde zo een sober leven opbouwen. Vanaf
286 zonderde hij zich af in een verlaten
burcht. Twintig jaar lang sloot hij zich op en
weigerde contact met anderen. Hij leerde te
volharden en te weerstaan aan de vele ver-
leidingen van de duivel. Hij voerde een zware
innerlijke strijd, maar kwam gelouterd naar
buiten. 

Vanaf circa 306 woonde hij in een zo-
genaamde 'kluis' in het gebergte in de
Egyptische woestijn. In deze tweede,
'sociale', levensfase begonnen er zich meer
en meer kluizenaars rond hem te vestigen en
kreeg hij bezoek van monniken en ook
gewone mensen die hem om raad kwamen
vragen. Rond 310 reisde hij naar Alexandrië
om de vervolgde christenen bij te staan. 

Maar het verlangen naar de eenzaamheid
bleef. Antonius trok in 312 verder de woestijn
in, waar hij verbleef tot aan zijn dood. Andere

christenen voegden zich bij hem en vormden
een van de eerste monnikengemeenschap-
pen in zijn klooster in de Oostelijke Woestijn
van Egypte. Het klooster van Sint-Antonius
claimt trouwens het oudste nog altijd
gebruikte klooster ter wereld te zijn.
Antonius was de eerste monnik die vele
volgelingen kreeg en staat daarom bekend
als de vader van het monnikenwezen.
Vandaar ook zijn naam 'Antonius-Abt'.

In de kunst wordt Antonius vaak afgebeeld
met een boek (wat verwijst naar de orderegel
van de Antonianen), een Tau-kruis op de
schouder en een zogenaamde Tau-staf (naar
de Griekse letter T), die refereert naar zijn
autoriteit als abt.

In 338 trok Antonius nog eenmaal naar
Alexandrië om zijn leerling (en bisschop van
Alexandrië) Athanasius bij te staan in zijn
strijd tegen de Arianen. Twee jaar later
bezocht hij Paulus van Thebe (de oer-
kluizenaar) die stervende was. 

Antonius zette zijn sobere levensstijl in de
woestijn voort en overleed in 356 op 105-
jarige leeftijd. Volgens zijn eigen instructies
werd hij door zijn volgelingen in een geheim
graf begraven, om te voorkomen dat het een
plaats van verering zou worden.
Al snel na zijn dood werd hij heilig verklaard
en schreef Athanasius de 'Vita Antonii', de
bekendste biografie over Antonius.

Wie was Antonius?
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Antonius met het varken
De populariteit van de Heilige Antonius ver-
breidde zich in West-Europa door de in 1095
in Zuid-Frankrijk gestichte hospitaalorde: de
Orde van Sint-Antonius. Deze 'Antonianen'
verzorgden pelgrims en verpleegden pest-
lijders en mensen met huidziekten, zoals het
zogenaamde 'Sint-Antoniusvuur'. Deze ziek-
te, ook wel de kriebelziekte genoemd, wordt
veroorzaakt door het eten van met moeder-
koorn besmet rogge. De gifstoffen in het
moederkoorn veroorzaken krampen en
samentrekkingen van de bloedbaan. Vingers
en tenen kunnen hierdoor geleidelijk af-
sterven (koudvuur), waardoor de patiënt
uiteindelijk sterk verminkt raakt. De gifstof-
fen veroorzaken ook hallucinaties en uitein-
delijk krankzinnigheid. Dat Antonius in
kunstwerken vaak afgebeeld wordt met een
vuur (zoals op het houten beeld uit de
Iddergemse parochiekerk), is een verwijzing
naar de kriebelziekte of het Sint-
Antoniusvuur.

Zijn bijnaam 'Antonius met het varken'
ontstond in de Middeleeuwen. Als ver-
goeding voor de goede zorgen die de
Antonianen verstrekten, mochten hun
varkens vrij rondlopen in de steden en
dorpen. De varkens werden gebrandmerkt
met het onderscheidingsteken van de Orde
van Sint-Antonius: het Taukruis, een kruis in
T-vorm. De beesten kregen ook een belletje
om hun nek, het zogenaamde
'Antoniusklokje'. Elk jaar op 17 januari, zijn
vermoedelijke sterfdag en zijn naamdag,
werden de Sint-Antoniusvarkens geslacht,
waarna het vlees verdeeld werd onder de
armen. 
De Sint-Antoniusvarkens werden eveneens
beschouwd als beschermers tegen de pest.

In de Middeleeuwen werden varkens ingezet
om het straatvuil op te eten zodat dit afval
geen ratten, de verspreiders van de pest, kon
aantrekken. 
Het hoeft dus niet te verbazen dat Antonius
bijna altijd wordt afgebeeld met een varken
aan zijn voeten en een bel in de hand. De bel
verwijst dan naar de slachtoffers van be-
smettelijke ziekten zoals lepra of de pest, die
voortdurend met een bel moesten klingelen
om hun medemensen te waarschuwen voor
hun aanwezigheid.

Patroonheilige en beschermheer
Sint-Antonius is de patroonheilige van alle 
beroepen die met vee of varkens te maken
hebben: hoeders, boeren, varkens-
handelaren, slagers, vilders, leerlooiers,
handschoenmakers en schilders (penselen
worden immers gemaakt van varkenshaar).
Hij is ook patroon van de kluizenaars en van
alle beroepen die in eenzaamheid beoefend
worden: hoveniers, mandenmakers, wevers,
lakenscheerders, porseleinwerkers, …

De Heilige Antonius is ook de beschermheer
van de armen omdat zij op zijn feestdag
gratis varkensvlees kregen. Daarnaast is hij
ook de beschermheilige van de schutters. Dit
hangt samen met zijn rol als beschermer
tegen de pest. Middeleeuwers dachten
immers dat de ziekte zich verspreidde door-
dat God pijlen afvuurde op de mensen. 

Sint-Antonius wordt vooral aanroepen ter
bescherming tegen allerhande veeziekten.
En ook bij (menselijke) ziekten zoals gordel-
roos, scheurbuik, wratten en natuurlijk 'Sint-
Antoniusvuur'.
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Net als in veel andere Vlaamse parochies
werd in Iddergem een kerk gebouwd ter ere
van Sint-Amandus, de missiebisschop die in
de 7de eeuw een actieve rol speelde in de
evangelisering van Vlaanderen. Hij is dan ook
patroonheilige van Vlaanderen en van tal-
rijke Vlaamse parochies, zoals Denderleeuw
en Iddergem.
Toch is ook Sint-Antonius altijd heel populair
geweest in Iddergem. Getuige daarvan zijn
de vele sporen die tot op de dag van vandaag
terug te vinden zijn in het dorp. Zo is er de
parochiezaal Sint-Antonius, die zich bevindt
in de Sint-Antoniusstraat. Iets verder is er

het Sint-Antoniusbaantje, dat leidt naar de
Hoogstraat. En ook in de Sint-Amanduskerk
van Iddergem verwijzen heel wat voorwer-
pen naar Antonius: de rechterzijbeuk is aan
hem gewijd, met als pronkstukken het
marmeren altaar, het glasraam uit 1933 en
een houten beeld uit 1934. Verder is er ook
nog een schilderij en zelfs een eeuwenoud
reliek!

Het is moeilijk te achterhalen hoe het precies
komt dat de verering van Sint-Antonius
altijd zo levendig geweest is in Iddergem.
Een mogelijke verklaring is dat Antonius vaak
werd aanroepen ter bescherming tegen
veeziekten, wat levensnoodzakelijk was in
een landelijk dorp als Iddergem. Een groot
aantal inwoners had immers één of
meerdere dieren om te voorzien in zijn
levensonderhoud. Dieren waren het kost-
baarste bezit van de mensen en wanneer
deze ziek werden, bracht dit niet zelden
armoede en ellende met zich mee.
De rol van Sint-Antonius kunnen we ook
lezen op een bidprentje uit 1892. Op dit
prentje staan de vaste misvieringen vermeld
ter ere van Antonius, op zijn naamdag en op
de 1e maandag van iedere maand. De gelovi-
gen baden dan samen tot Antonius om van
besmettelijke ziekten bevrijd te zijn en het
vee te bewaren van alle plagen.

Relikwie van Sint-Antonius
Interessant is ook dat het bidprentje van
1892 ons leert dat de Heilige Antonius-Abt op
dat moment al 150 jaar vereerd werd in de

Sint-Antoniusverering
in Iddergem
Sint-Antoniusverering
in Iddergem



kerk van Iddergem als beschermer van
mensen en vee. Mogelijk verwijst dit naar 
de aankomst in 1733 van een relikwie van de
heilige man in de parochiekerk. Dit zal onge-
twijfeld een stevige impuls gegeven hebben
aan de plaatselijke volksverering van Sint-
Antonius. 

Net als de meeste relikwieën uit de laat-
antieke tijd is de authenticiteit van het reli-
kwie van Sint-Antonius niet zeker. Hoewel
het bij aankomst in Iddergem vergezeld was
van een certificaat om de echtheid van de
'deeltjes uit de weggenomen heilige been-
deren van Sint-Antonius' te staven, genieten
de meeste relieken uit die tijd niet meer dan
het voordeel van de twijfel. Des te meer
omdat relikwieën in de late Middeleeuwen
een bron van levendige handel vormden.  

Bovendien werd Antonius in 356 op een
onbekende plek in de woestijn begraven.
Volgens de overlevering werden zijn stoffe-
lijke resten rond 561 toch gevonden en naar
Alexandrië overgebracht. In 635 zouden de
heilige beenderen van Antonius dan ver-
plaatst zijn naar Constantinopel, waar ze
bewaard werden tot circa 1070. Wellicht als
een gevolg van de kruisvaarten belandden de
resten in Zuid-Frankrijk, in het dorpje La
Motte-au-Bois (naderhand gewijzigd in
Saint-Antoine-l'Abbaye). Daar zouden de
beenderen van Antonius verloren gegaan
zijn, op enkele kleine deeltjes na. 
Desondanks beweren verschillende kerken
sinds de Middeleeuwen dat ze relikwieën van
Antonius in hun bezit hebben. Niet alleen
Saint-Antoine, maar ook Arles, Lézat,
Besançon, Bourg, Macon, Dijon, Châlon-sur-
Saône, Parijs en Keulen. En in ons land
Antwerpen, Brugge, Doornik, Serskamp en
ons eigen Iddergem.

Certificaat van echtheid
Tijdens haar opzoekingen voor deze
brochure stootte de Heemkundige Kring van
Iddergem op een certificaat in het oude
parochiearchief dat zich bevindt in het
Rijksarchief in Beveren. Het dateert van 14
juli 1729 en 'staaft' de 'echtheid' van het reli-
kwie van Sint-Antonius in de Sint-
Amanduskerk. Het certificaat gaat uit van de
toenmalige bisschop van Taumaci en
benadrukt dat er grondig onderzoek werd
uitgevoerd op het relikwie, waarna officieel
kon bevestigd worden dat het wel degelijk
om 'deeltjes uit de weggenomen heilige
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Daarom werd het voorzien van een zegel ter
identificatie. 
Op vraag van de Heemkundige Kring werd
het document vertaald aan de KU Leuven. 
Hieronder vindt u de letterlijke vertaling uit
het Latijn:
D. Henricus Lasso de la Vega, met de genade
van God en de Apostolische Zetel, de bisschop
van Taumaci.
Wanneer iedereen onze huidige authentieke
brief zal inspecteren, beloven wij en getuigen
wij dat, nadat ons zeer veel heilige relikwieën
devoot zijn aangereikt, wij deze, die uit
authentieke plaatsen gehaald zijn en met een
authentieke brief en een zegel bevestigd zijn,
zorgvuldig onderzocht hebben, waaruit wij de
volgende genomen hebben, nl. deeltjes uit de
weggenomen heilige beenderen van Sint-
Antonius. Deze hebben wij eerbiedig bewaard
en geplaatst binnen (...)

en met een zijden touw in een rode kleur goed
samengebonden en met ons klein in rode
Spaanse was ingedrukt zegel, verzegeld ter
identificatie van het genoemde heilige reli-
kwie. En voor de grootse Roem van God en de
verering van zijn Heiligen hebben wij het
gegeven en geschonken ter uitvoering en met
de mogelijkheid om het bij zich te houden, aan
anderen te geven, buiten de Stad te sturen en
in om het even welke kerk, bidplaats of publie-
ke kapel uit te stallen en te plaatsen voor de
verering door de christenen. Ter getuigenis
hiervan hebben wij de opdracht gegeven om
dit huidige getuigschrift, dat door onze hand
ondertekend is en met ons zegel bevestigd is,
door onze hieronder geschreven klerk te laten
verzenden. 
Gegeven te Rome, buiten de Porta Flaminia,
deze dag (...) van de maand (...) in het jaar 1729.
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Het glasraam in de kerk



In de Iddergemse parochiekerk zijn heel wat
verwijzingen naar Sint-Antonius terug te
vinden. Een van de pronkstukken is het
prachtige glasraam dat aan hem gewijd is.
Wie goed kijkt, merkt allerlei attributen op
die Sint-Antonius typeren.
De Latijnse opschriften onderaan het raam
vermelden het volgende: 'Sancta Antoni ora
pro nobis' (Heilige Antonius bid voor ons) en
'Dono dedit reverendus dominus Cam. Staels
Inspect dioces Anno 1933' (Als geschenk
Eerwaarde Heer Cam. Staels, Diocesaan
inspecteur Jaar 1933).

Het glasraam werd dus in 1933 geschonken
door pastoor Staels. Begin jaren dertig werd
de kerk grondig verbouwd en uitgebreid.
Terwijl het grootste deel van de Iddergemse
Sint-Amanduskerk dateert uit de 15de eeuw,
werden in 1932 onder meer de bakstenen
kruisbeuken geplaatst en in 1934 het
torenuurwerk. Een groot deel van deze
restauratiewerken werd bekostigd door de
gelovigen. EH Staels deed zijn bijdrage in de
vorm van een groot glasraam. 

Pastoor Daniël Camille Staels
was afkomstig uit Iddergem.
Hij was als priester belast met
de diocesane inspectie van de
katholieke scholen. Op 57-
jarige leeftijd dwongen
gezondheidsproblemen hem
vroegtijdig tot rust. Hij keerde
toen terug naar zijn geboorte-
dorp en woonde tot zijn dood
in 1948 in de ouderlijke woning
in de Hoekstraat. Het betreft

het huis waar de winkel van Martha De Cock
en later de socialistische mutualiteiten wer-
den in ondergebracht. Vandaag zit er een
zonnecenter in het pand. 

Op het glasraam zijn drie heiligen te zien:
links de Heilige Antonius Abt, in het midden,
zwevend op een wolk, de Heilige Athanasius,
en rechts de Heilige Paulus van Theben (niet
te verwarren met Paulus, de schrijver van de
brieven).
Athanasius van Alexandrië (295-373) was een
leerling van Antonius en heeft zijn levens-
beschrijving op schrift gesteld. Dit werk is
eeuwenlang het leerboek van de ascese
(onthouding) geweest.
Over de kluizenaar Paulus van Theben (228-
341), die gedurende 90 jaar in de woestijn
leefde, is weinig bekend. Wat we wel weten is
dat hij een tijd optrok met Antonius. Daarom
worden ze in de christelijke kunst vaak
samen afgebeeld. Hij wordt de 'vader der
kluizenaars' genoemd omdat hij de eerste
christen was die doelbewust de een-

zaamheid opzocht. Onderaan
het middelste deel van het glas-
raam zien we een raaf, die sym-
bool staat voor de eenzaamheid
die een kluizenaar moet onder-
gaan tijdens zijn lange periode
van afzondering. De overlever-
ing wil dat Antonius en Paulus in
de woestijn gevoed werden door
een raaf. De vogel heeft ook een
negatieve symboliek van zonde
en verleiding in tegenstelling tot
de onschuldige ziel van de witte
duif.

Het glasraam gewijd
aan Sint-Antonius
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Sint-Antoniuskermis
in Iddergem
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Van oudsher gaat de verering van Sint-
Antonius gepaard met een wel heel
bijzondere viering. De jaarlijkse traditie van
gebeden en offergaven op 17 januari, groeide
uit tot 'Sint-Antoniuskermis'. In Iddergem
vond de kermis steeds plaats op de zondag
het dichtst bij deze datum. Dan werd na de
hoogmis per opbod een varkenskop verkocht
aan de kerkpoort. Deze varkenskopverkoop
maakte van de Sint-Antoniuskermis altijd al
een bijzonder evenement.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de
aloude traditie onderbroken en na de bevrij-
ding helaas niet hernomen. Pas in 1974 werd
de kermis nieuw leven ingeblazen door de
vzw Cultureel Contactcentrum De
Enemolen. Na de kerkdienst werd opnieuw
een varkenskop verkocht, terwijl de plaatse-
lijke volksmuziekgroep 'De famille Klepkes'
zorgde voor de folkloristische omkadering.
Vanuit de kerktoren werden een aantal
'toveressepoppetjes' te grabbel gegooid, als
verwijzing naar de plaatselijke spotnaam van
de bewoners. 

Het jaar daarop werden nog enkele volkse
elementen toegevoegd. Eregemse vlaai,
gemaakt volgens een oud recept, werd
samen met 'tabletten' te koop aangeboden.
Tabletten waren zelfgemaakte snoepjes van
ingekookte kandijsuikerstroop, boter en
bruine suiker. Het warme mengsel werd in
porties uitgegoten op vetpapier en op een
koude venstertablet gelegd (vandaar de
naam) om de bereiding te laten stollen. Het
vetpapier werd dan gesneden en de kinderen
likten de lekkernij van het papier.

In het Volksheem - een oud huisje naast de
kerk - werd Balegemse jenever geschonken.
Mede door de muzikale omkadering groeide
het evenement uit tot een volksfeest. 

Bij de ontbinding van vzw De Enemolen eind
jaren zeventig viel de traditie terug stil. De
organisatie werd wat later wel overgenomen
door de Tovenaarsgilde in samenwerking
met de Chiro en jeugdclub Ariadne. 

Toen ook de Chiro en de jeugdclub in
Iddergem verdwenen, werd uitgeweken naar
het praatcafé 't Groot Gelijk. De
Tovenaarsgilde nam toen de organisatie
alleen op zich. 
Door de sluiting van 't Groot Gelijk en het
gebrek aan een uitwijkplaats kwam eind
jaren tachtig ook een eind aan de Sint-
Antoniuskermis.

Sint-Antoniuskermis
in Iddergem



Gerrit Borreman was vele jaren verkoper van
dienst. "Het is door een weddenschap dat ik
daar destijds mee begonnen ben", zegt
Gerrit. "Ik had toen nog het café 't Oud
Gemeentehuis in Iddergem en werd
uitgedaagd. Beenhouwer Jef Been zou voor
een varkenskop zorgen. Ik knoopte dan maar
een rode sjaal aan, we zorgden voor een tafel
en een gigantische hamer en we waren
gelanceerd..."
"Na de hoogmis trokken we met de varkens-
kop door de straten. Een muziekgroep lokte
met de nodige decibels iedereen naar buiten.
Meestal was dat De Famille Klepkes, een
plaatselijke muziekgroep. We gingen langs
de cafés - toen waren er nog 3 of 4 in
Iddergem - en hielden uiteindelijk halt op
het dorpsplein."
"Daar verkocht ik de varkenskop, uiteraard
met de nodige show! Want zo'n verkoop is in
de eerste plaats toch een volksfeest waarbij
gretig op lokale gebruiken en dorpsfiguren

wordt ingespeeld. Ik keek wie er
rond mij stond en sprak de
mensen aan, bij voorkeur met
hun bijnaam. Mij kennen ze in
Eregem bijvoorbeeld als 'Gerrit
van Eugène van kakkes wit-
ten'..."

Gerrit was meteen enthousiast
toen de dienst Cultuur hem
vroeg de draad opnieuw op te
pikken. Het heropwaarderen
van oude gebruiken en tradities
is niet alleen belangrijk voor de
identiteit van het dorp. Het
brengt mensen ook in een open
en ongedwongen sfeer met el-
kaar in contact. "Dat gebeurt

vandaag steeds minder", weet hij. "Samen
buiten komen, de kermis inzetten of gewoon
eens op café gaan. En voor mij is het nog
eens een gelegenheid om mij volledig in 't
Eregems te laten gaan. Wie niet uit de buurt
is, zal er maar weinig van verstaan." 
Tijdens de verkoop wordt met de hoed
rondgegaan. Wie een gift doet op het ogen-
blik dat Gerrit afklopt, wint de varkenskop.
Maar die kan ingeruild worden voor bereide
kop uiteraard…
Voor de muziek zorgt Balladeus, de Ninoofse
volksmuziekgroep met Rufijn De Decker, en
ook kleinkunstenaar Frans De Schrijver mag
niet ontbreken. In zijn muziek bezingt hij op
treffende wijze de eigenheid van het dorp.
"Eregem, Eregem..., mijn ziel, mijn asem en
mijn stem..."

Een varkenskopverkoper
aan het woord
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Heemkundige Kring Iddergem
De Heemkundige Kring Iddergem is een politiek neutrale, niet-commerciële
vereniging die zich als voornaamste doel heeft gesteld het heemkundig, militair
en kerkelijk patrimonium van het dorp te inventariseren en te bewaren voor het
nageslacht. De Heemkundige Kring Iddergem is in de eerste plaats te
beschouwen als een studiegenootschap, maar is ook (mede-)organisator van
evenementen in Iddergem.

Contact:
Voorzitter Kris Van der Perre
0484 71 49 32 - iddergem@hotmail.com

Uitgaven van de Heemkundige Kring Iddergem: 
• Symboliek in en rond de kerk van Iddergem 
• De zusters Maricollen te Iddergem (Opgang en ondergang van een klooster en zijn school)
• Bijdragen over Ereghem (Geschiedenis, toponiemen, straatnamen, dialect,…)
• Gezinsreconstructie Iddergem, Ene, Bakergem 1790 -1903 
• Gezinsreconstructie Denderleeuw 1790 -1905 
• Eregems Liekesboek (Volksliedjes genoteerd in Iddergem)
• De Enemolen in Iddergem (i.s.m. gemeentebestuur Denderleeuw)

Meer informatie over Iddergem op www.iddergem.be




