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Voorwoord
Beste Denderleeuwenaar,

Onze samenleving is constant in beweging: de tand des tijds doet 
onherroepelijk haar werk in het straatbeeld en de diversiteit neemt overal 
toe. Met inspanningen voor ons erfgoed en het Vlaams karakter van onze 
gemeente willen we dat iedereen zich thuis kan voelen.

De heroprichting van de Strokapel past volledig in dit behoud van onze 
lokale eigenheid. Zo geeft de kapel opnieuw gestalte aan de alom gekende 
locatiebenaming: het kruispunt ‘Strokapelleken’. Bovendien vormt de 
kapel een blijvende verwijzing naar een waardevol stukje onroerend en 
immaterieel erfgoed, namelijk onze Vlaamse volksdevotie.

Deze brochure werd samengesteld naar aanleiding van de feestelijke 
inwijding van het ‘Strokapelleken’ op 7 mei 2017 en sluit perfect aan bij 
twee andere uitgaven die het Denderleeuws religieus erfgoed in beeld 
brengen. De ‘Kapellekensroute’ (2012) is een prachtige overzichtsbrochure 
van de ongeveer 20 kapelletjes in onze gemeente. De ‘Kapel van den 
Hoek’ (2016) werd uitgebracht bij de inhuldiging van de nieuwe kapel in 
Iddergem.

Deze nieuwe uitgave kwam tot stand dankzij de Heemkundige Kring 
Iddergem, de gemeentelijke Commissie Patrimonium en de gemeentelijke 
diensten Vrije Tijd en Communicatie. Een oprecht woord van dank ook aan 
de kerkraad O.-L.-V. ter Nood die zorgde voor de heropbouw van de kapel 
en aan Abbé Bertin voor de officiële inwijding van ons ‘Strokapelleken’.

Veel leesgenot!
Jan De Nul
Schepen voor Patrimonium & Erfgoed

Dankwoord
Oprechte dank vanuit kerkraad O.-L.-V. ter Nood  

aan architect Kris Torrekens van 
architectenbureau Desinjee bvba, firma 

Bourdeaud’hui Interieur bvba, gemeentebestuur 
Denderleeuw, Heemkundige Kring Iddergem en 
de spontane schenkers voor hun gulle bijdrage.
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Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel
Het prille begin
In de 15e en 16e eeuw werd Vlaanderen geteisterd door verschillende 
pestepidemies. Ook Denderleeuw bleef niet gespaard. Tijdens een uitbraak 
werden zieke inwoners afgezonderd van de gezonde bevolking, om verdere 
besmetting te vermijden. De zieken brachten deze moeilijke periode vaak 
door in pest- of leprozenhuizen.

Zo’n primitief ziekenhuis was gelegen op de weg die het kruispunt vormde 
tussen Aalst, Ninove en Liedekerke: de huidige locatie van de Strokapel. Een 
eerste verwijzing naar de ‘lazerij’ die hier gelegen was, is terug te vinden in 
een akte van de schepenbank van Haaltert uit 1366, naar aanleiding van 
de schenking van een geldbedrag. 

In de 16e eeuw raakte het pesthuis buiten gebruik. Enkel het kapelletje 
bleef bestaan. Rond 1672 stond dit nog bekend als “het Capelleken te drij 
linden”. De later alom bekende naam “Stroeyenkapelleken” duikt pas een 
eerste keer op in 1849.

Gravering deksteen kapel: 1650 - 1953

Troost voor leprozen en pestlijders
Sinds de tijden als pesthuis, fungeerde Onze-Lieve-Vrouw dus als troost 
voor leprozen en pestlijders. Wanneer een nieuwe epidemie uitbrak, 
richtten de gelovigen zich in de kapel tot Onze-Lieve-Vrouw in de hoop om 
aan deze vreselijke ziekte te kunnen ontsnappen. 

Sommige gelovigen probeerden de 
ziekte zelfs letterlijk te ontlopen: 
ze bonden wollen draden of linten 
aan de metalen staven van de 
kapeldeur waaraan het monogram 
“M” (van Maria) hing. Vervolgens 
zetten ze het op een lopen! Op die 
manier dacht men de koorts af te 
binden en een mogelijke dood af te 
wenden.

Onze-Lieve-Vrouw ter Nood werd 
ook aanroepen opdat de hoenders 
geen windeieren zouden leggen. 
Daarnaast vond menig trouwlustig 
meisje haar weg naar de kapel, 
zodat zij Onze-Lieve-Vrouw kon 
vragen om haar prins op het witte 
paard tevoorschijn te toveren.

Monogram op de deur 
(én lintje aan staaf!)

Soortgelijke kapelletjes, gewijd aan Onze-Lieve Vrouw ter Nood, zijn over 
heel Vlaanderen terug te vinden. Je kan er onder meer eentje spotten 
in Gijzegem, Lebbeke, Affligem, Dendermonde, Haaltert, Hamme en 
Zele. Die laatste werd trouwens gebouwd tijdens de uitbraak van een 
cholera-epidemie en heeft dus net als de Strokapel een link met ziekte 
en gezondheid.
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De Strokapel in de 20e eeuw
In verval
Rond 1939 bevond het Strokapelleken zich in erbarmelijke staat:  
het strodak rotte weg, waardoor het in de kapel binnen regende. Uit voor-
zorg werd het eeuwenoude beeldje uit de kapel gehaald en overgebracht 
naar de nieuwe kerk van Huissegem.

Onder impuls van onderpastoor Maurits Van Geyt werd in 1953 een comité 
opgericht voor de heropbouw van de kapel. Bedoeling was om het beeld 
opnieuw te kunnen bewonderen op zijn oorspronkelijke ereplaats. 
Een grondige renovatie werd stilaan onvermijdelijk, want de toestand van 
de kapel was er enkel op achteruit gegaan sinds de verhuis van het beeld.

De Strokapel, voor 1953

De Strokapel, voor de heropbouw 

Heropbouw in 1953
Het comité klopte aan bij het ministerie van 
Bruggen en Wegen, dat zijn toestemming gaf 
voor de heropbouw. De enige voorwaarde 
was een correcte plaatsing van de kapel ten 
opzichte van de rooilijn.

Dankzij de vele helpende handen van 
buurtbewoners, herrees de kapel op de hoek 
van de Steenweg en de Iddergemstraat. Op 
31 mei 1953 werd het nieuwe Strokapelleken 
feestelijk ingezegend. De metsers die de kapel 
kosteloos hadden opgetrokken, droegen het 
oorspronkelijke beeld vanuit de O.-L.-V. ter Noodkerk in de wijk Landuit 
naar de herbouwde kapel. De parochianen begeleidden het beeld en haar 
dragers in een plechtige stoet. 

O.-L.-V.-beeld tijdens 
de inwijding in 1953 

De metsers poseren fier voor de kapel 
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De Strokapel  
wordt beroemd
In de jaren die volgden, stond de kapel 
opnieuw te blinken op het kruis
punt. Buren, bezoekers en passanten 
hielden weer halt om even te bidden 
tot Onze-Lieve-Vrouw. 

In 1957 speelde de Hemelse Moeder en de aan haar gewijde Strokapel 
de hoofdrol in een openluchtspel, waar meer dan 300 figuranten aan 
deelnamen. Het massaspektakel werd enthousiast aangekondigd in de 
krant en de opbrengst ging naar de bouw van de toren voor de kerk van 
Huissegem. 

Gazette van Aelst, editie 26 mei 1957 

Steenweg met Strokapel (postkaart)

Door de jaren heen bleef de kapel weer en wind trotseren, bezoekers 
ontvangen en smeekbeden aanhoren. Vaak trof je touwtjes of linten aan 
de kapeldeur aan, opgehangen om volgens het volksgebruik ziektes af 
te zweren. De Strokapel groeide uit tot een waar begrip in de streek en 
fungeerde meer dan eens als handig hulpmiddel voor bewoners en 
bezoekers bij wegbeschrijvingen.
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Een moderne 21e-eeuwse 
Strokapel verrijst
De kapel verhuist… achter de rooilijn
In 2011 besliste het Agentschap Wegen en Verkeer om het kruispunt 
opnieuw in te richten, omwille van de verkeersveiligheid. Het bekende 
straatbeeld verandert plots grondig, want zowel de kapel als de aanpalende 
huizen worden afgebroken voor een beter zicht op het aankomende verkeer. 

De kerkfabriek sluit echter een 
overeenkomst met de Vlaamse 
overheid voor het behoud van de 
Strokapel en krijgt op die manier 
het perceel voor de nieuwe kapel in 
handen. Een kruispunt zonder het 
Strokapelleken zou immers niet 
hetzelfde zijn.

Opnieuw mét strodak
Er worden plannen getekend, gemeente en kerkraad plegen overleg en 
de mooie samenwerking tussen beide partijen resulteert in een nieuw 
modern ontwerp. Mét uiteraard opnieuw een strodak!

De kapel in opbouw 

De werken aan de nieuwe kapel gaan in 2016 van start. Het oorspronkelijke 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw wordt uit veiligheidsoverwegingen niet terug
geplaatst in de kapelruimte, een replica siert de nieuwe kapel.

De gedenksteen uit 1953 wordt ook in de nieuwe Strokapel verwerkt. 
Wie goed kijkt, vindt de steen terug in de nok van de kapel. Een mooie 
verwijzing naar het verleden!

Plan voor de nieuwe Strokapel

Locatie oude (rood) en 
nieuwe (grijs) kapel
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Onze-Lieve-Vrouw in beeld
Het oorspronkelijk beeld uit de kapel dateert uit de 16e eeuw. Volgens 
de overlevering werd het eikenhouten beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
vervaardigd door de Mechelse school. Beeldhouwwerk uit de 16e eeuw was 
voornamelijk religieus getint en bedoeld om in kerken of kapelletjes te 
tonen. 

Replica O.-L.-V.-beeld in de kapel

Weet je hoe je het echte beeld en de replica van elkaar kan 
onderscheiden? Je hoeft enkel naar de kroon van moeder en zoon 
te kijken. Bij de kopie dragen ze beiden een volle kroon, in de 
oorspronkelijke versie zijn beide kronen mooi opengewerkt.

Close-up replica O.-L.-V.-beeld
Het originele Onze-Lieve-Vrouw 
beeld in de kerk van Huissegem 

In 1989 werd het 50-jarig bestaan van de kerk in Huissegem en het 
25-jarig bestaan van de parochie gevierd. De kerk was oorspronkelijk 
gebouwd als ‘noodkerk’, waardoor het bisdom pas jaren later een nieuwe 
parochie oprichtte. Om deze speciale datum te herdenken, bestelde 
pastoor De Smedt tientallen replica’s van het Onze-Lieve-Vrouw-beeld. 
Vele parochianen hebben sindsdien een kopie van het beeld in hun bezit.
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Bronvermelding
•	 Geschiedenis en toponymie van Denderleeuw  

(J. De Brouwer en F. Couck, 1960)
•	 Denderleeuw tijdens de XXe eeuw (W. De Metsenaere, 1997)
•	 Archief Heemkundige Kring Iddergem
•	 Archief kerkraad O.-L.-V. ter Nood
•	 Stadsarchief Aalst

Heemkundige Kring Iddergem
De Heemkundige Kring Iddergem is een politiek neutrale, niet-commerciële 
vereniging die zich als voornaamste doel heeft gesteld het heemkundig, 
militair en kerkelijk patrimonium van het dorp te inventariseren en te 
bewaren voor het nageslacht. De Heemkundige Kring Iddergem is in de 
eerste plaats te beschouwen als een studiegenoot, maar is ook (mede-)
organisator van evenementen in Iddergem. Ze werken ook nauw samen 
met de Commissie Patrimonium.

Contact
iddergem@hotmail.com
www.facebook.com/HeemkundigeKringIddergem

Colofon
‘Strokapelleken’ is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw 
in samenwerking met kerkraad O.-L.-V. ter Nood en Heemkundige Kring 
Iddergem, ter gelegenheid van de officiële inwijding van de nieuwe kapel 
op 7 mei 2017.
Publicatiedatum: mei 2017
Oplage: 1.000 exemplaren
Redactie: Dienst Vrije Tijd Denderleeuw, kerkraad O.-L.-V. ter Nood en 
Heemkundige Kring Iddergem
Eindredactie: Communicatiedienst Denderleeuw
Vormgeving en drukwerk: ABC Drukkerij, Meerbeke (Ninove)
Foto’s: Willy D’Hoe, Sylvain Arijs, Evelien D’Haese, kerkraad O.-L.-V. ter Nood 
en Heemkundige Kring Iddergem

D/2017/12.668/3

Contact
Dienst Vrije Tijd
Stationsstraat 7, 9470 Denderleeuw
053 645 400 – vrijetijd@denderleeuw.be
www.denderleeuw.be
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Deze brochure werd samengesteld naar aanleiding van de  
officiële inwijding van de nieuwe Strokapel op 7 mei 2017.


